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Christus is er voor jou.

Hij is je Helper, Trooster, Redder.

Dat is fijn maar hoe gaat deze PepTalk je van de week helpen als je 

weer in de dagelijkse beslommeringen vast zit  
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Slecht geweten!!

1 Foute gedachten…..

2 Foute verwachtingen…..

3 Fouten…..

4…..

5…..
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Wie heb je nodig. Iemand die als God is.

Michael

Wie heeft de naam boven alle naam gekregen?

“elke tong zou belijden dat Jezus Christus, 

 de Heere is” (geworden)
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Hulp lijn.

Ik kan deze preek niet doen.

Ik ben er zelf slecht aan toe.

Ik werd herinnerd aan deze preek.

We zijn er allemaal slecht aan toe.

Maar hij “die is reinigt ons van Slecht geweten.”
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Hebreeën 9: 11-17

 “een rode volkomen vaars, 

in welke geen gebrek is, 

op welke geen juk gekomen is.”

Een rode  ă·ḏum·māh

Volkome  gaaf/ volmaakt

Geen Juk  geen andere taak, behalve deze taak
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:3 

U moet die aan de priester Eleazar geven, 

     aan (e)Lazar-us Die opstond uit de dood 

en men moet haar buiten brengen, 

tot buiten het kamp,    

     het kamp uit, de stad uit, de wereld uit,

en haar voor zijn ogen slachten.
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Eleazar opvolger van AAron, is dus een voor…. Beeld  van oude naar nieuw 

verbond

Hebr 7:12 Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook 

noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats.

15 En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek 

een andere Priester opstaat  uit de dood

16…………….uit kracht van onvergankelijk leven.

18 Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege 

zijn zwakheid en nutteloosheid.

19 De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, behalve de 

aanleiding van een betere hoop, waardoor wij wel tot God naderen.
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En de priester Eleazar moet  een deel van haar bloed zeven keer 

 (volmaakte)  

in de richting van de voorkant van de tent van ontmoeting sprenkelen.

Hebreen 10:19 wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan 

in het heiligdom door het bloed van Jezus,

20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door 

het voorhangsel, dat is, Zijn vlees;
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5 Men moet de koe voor zijn ogen verbranden. Haar huid, haar vlees en haar 

bloed, met haar mest, moet men verbranden. 

 ( de koe verwdijnt er is geen bewijs meer dat het geweest was)
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6 De priester moet cederhout   (paleizen en tempel) , 

hysop      (hemelsblauw rots plantje) en 

karmozijn/scharlaken ("al waren uw zonden als scharlaken"Jesaja 1:18) 

      zonde van de mensen 

nemen, en moet dat midden in de brandende koe werpen.

    de kennis verdwijnt, zijn koningschap, 

    zijn afstamming van Adam, 

    ook zijn Godelijkheid
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9 En iemand die rein is, moet de as van de koe verzamelen en buiten 

het kamp (buiten de legerplaats) op een reine plaats wegleggen. 

Die as is voor de gemeenschap van de Israëlieten om te bewaren, 

bestemd voor reinigingswater. 

Het is een middel tot ontzondiging.
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11 Wie een dode, welk dood lichaam van een mens ook, aanraakt, die is 

zeven dagen onrein.   (kwaad geweten)
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17 Voor zo'n onreine moet men wat van de as van het dier dat 

voor de ontzondiging verbrand is, nemen, en daarop in een vat 

bronwater gieten.

18 En Die rein is, moet hysop nemen en die in dat water dopen, 

en dat moet hij op de tent sprenkelen, en op al de voorwerpen, 

en op de personen die daar aanwezig waren, ook op hem die de 

beenderen, de vermoorde, de dode of het graf aangeraakt heeft.
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